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NIEUWSBRIEF 2025-20
van 11 t.e.m. 24 oktober 2025

Beste vrienden van onze parochie De Goede Herder

We bevinden ons nog volop in de missiemaand oktober. Bij de lancering van het jubeljaar 2025
benadrukte paus Franciscus dat we in een wereld leven waar ‘liefde op de proef wordt gesteld als de
moeilijkheden toenemen’ en dat ‘hoop kan wankelen onder het gewicht van het lijden’. In zo’n wereld
wordt de hoogdringendheid van de missie van hoop werkelijkheid.

In dit jubeljaar, waarin we als pelgrims van hoop onderweg zijn, koos hij daarom als motto voor
Wereldmissiezondag: ‘Missionarissen van hoop tussen de mensen’. Dit herinnert elke christen en de
Kerk als gemeenschap van gedoopten aan de fundamentele roeping om, in de voetsporen van
Christus, boodschappers en bouwers van hoop te zijn.

Op zondag 19 oktober wordt de eucharistieviering door VRT 1 en Radio 1 om 10 uur rechtstreeks
uitgezonden vanuit de Sint-Remigiuskerk in Haacht. Overal ter wereld vieren ongeveer 1,4 miljard
mensen op de derde zondag van oktober het feest van Wereldmissiezondag. De collecte is de
grootste solidariteitsactie van katholieken wereldwijd. Meer dan honderddertig Missio-organisaties
zamelen dan giften in voor het pastorale en sociale werk van de Kerk in de duizendvijfhonderd armste
bisdommen. Gelovigen tonen zo een gebaar van hoop voor de minstbedeelden.

Ook wij kunnen actief de campagne van Missio steunen door te bidden voor de zending van de
Wereldkerk en door haar financieel te steunen.

Dit kan o.a. door een storting op rekeningnummer:



BE19 0000 0421 1012 met mededeling +++201/0000/00047+++

Ook dit jaar kan je je solidariteit opnieuw tonen met de aankoop van kwalitatieve wijn uit Zuid-Afrika met de
naam ‘Groot Geluk’.

Met de aankoop van deze wijn kan je mensen opnieuw toekomstperspectief bieden en hen helpen terug wat
geluk te vinden in hun leven. De wijn wordt aan huis geleverd.

Bestellen kan via de website https://www.pastoralezonehaacht.be (startpagina)
via e-mail:  zonesecretariaathaacht@gmail.com

of telefonisch: 0478 66 04 69.

Moge deze missionaire maand onze solidariteit
met onze zusters en broeders in nood versterken.

ZONDAGSVIERINGEN

Tweede zondag van de maand:

Zondag 12 oktober om 9.15 uur in Wespelaar

Voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschap

Zondag 12 oktober om 9.15 uur in Sint-Adriaan

Constant Van Kerckhoven, Eliza Frans, Frans Janssens en Agnes Costers

Zondag 12 oktober om 10.30 u in Sint-Remigius

Voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschap

Zondag 28 september om 11 uur in Tildonk

https://gmail.us13.list-manage.com/track/click?u=1f1a1e8cfb9f1ebf352e33a5c&id=2e6276c8d7&e=36f1ea1e48


Verrijzeniskaasje Arthur Blockerye
Emiel Pittevils

_______________________________________________________________________

Derde zondag van de maand:

Zondag 19 oktober om 10.00 uur in Sint-Remigius

Zonale viering ter gelegenheid van Missiezondag, uitgezonden via VRT 1 en Radio 1.

Mari Carmen Van Vaerenbergh

Frans Peelaerts en Maria Bols, Fons Van Lani en Jeanne Peelaerts,
Jef Peelaerts en Garda Opdelocht

Er zijn dan geen vieringen in de andere kerken

_______________________________________________________________________

BIJZONDERE VIERINGEN

Maandag 13 oktober om 14.30 uur: viering voor de bewonersin WZC Langerheide;

Woensdag 15 oktober om 14.30 uur: missionaire namiddag in WZC De Klinckaert;
Maandag 20 oktober om 14.30 uur: viering voor de bewoners in WZC De Klinckaert
(herdenkingsviering overledenen).

_______________________________________________________________________

UITVAARTEN

Zaterdag 4 oktober namen we in de kerk van Haacht Station gelovig afscheid van Frans
Witpas die op 89-jarige leeftijd overleed.

We bieden de familie onze christelijke deelneming aan.



Tiende vredeswandeling Haacht - 27 september 2025

Op 27 september waren we niet alleen om op pad te gaan voor de vrede. Van op het
startpunt aan het station van Haacht wandelden we hier in solidariteit met de vele
manifestanten die op deze Internationale Dag voor de Totale Vernietiging van
Kernwapens hun vredevolle tocht begonnen naar het militaire domein van Kleine-Brogel
waar – ongeweten – al jaren Amerikaanse kernkoppen gestockeerd liggen. Harde feiten
die er voor zorgen dat onze vredeswandeling niet naïef is maar juist getuigt van wakker
burgerschap en stevig engagement. Deelnemers kwamen van Sint-Job, Blanden,
Bierbeek en Haacht.





Wandelend langs de monumenten uit WO I en WO II hielden we halt om te luisteren
naar verbindende verhalen. Het gaat over heel concrete mensen die ons tonen dat je
geweld ook anders kan beantwoorden dan met geweld of haat. Mensen kiezen heel
bewust, en soms met risico van eigen leven, voor een weg van solidariteit, voor actieve
inzet voor de medemens in nood of voor een bijna onmenselijk antwoord van liefde op
aangedaan kwaad.

Het begint meteen in de XXste Konvooistraat waar we denken aan de 3 studenten die in
1943 een Jodentransport tot stilstand brachten vlak bij het station van Haacht. Of aan
Franciscus van Assisi die te midden van de kruistochten (1219) naar de sultan van
Egypte trok om over vrede te onderhandelen (bunker Binnenbeek). Aan de ouders die
een kind verloren in de conflicten tussen Israël en Palestina en nu samen een oproep
doen voor dialoog en om bruggen te bouwen. (Hansbrug)   ‘Moeders die hun kind
verloren, zoals ik, zullen u zeggen dat zij steeds de drang voelen het kind in hun armen
te sluiten, het voor gevaar te behoeden. Geen enkele echte moeder zal er ooit aan den-
ken troost te vinden door een ander kind te doden.’ (Nurit Peled, Parents Cercle Family
Forum)

Aan de antitankgracht staan we stil bij de metalen elementen die door de leerlingen
metaalbewerking van Don Bosco zijn gereconstrueerd. Tegelijkertijd vertellen we het
verhaal van de saxofoonbouwer Karel Goeghebeur die bomhulzen omsmeedt tot
muziekinstrumenten. Heel bijzonder hoe hij het visioen van de profeet Jesaja vorm
geeft: ‘Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot
sikkels.’ Van haat en vijandschap naar ‘harmonie’. ‘Heer, maak mij een instrument van
uw vrede.’

De Antitankgracht volgend wandelen we soms aan de oostelijke oever, soms aan de
westelijke oever. Daarbij staan we soms op‘vijandelijk’ grondgebeid, soms op Belgisch
grondgebeid. Wie is vriend? Wie is vijand? Simon Gronowski en Koenraad Tinel, twee
oorlogskinderen maar nu meer dan 90, laten zien dat het daadwerkelijk mogelijk is te
komen tot vergeving en verzoening. Hun verhaal ‘Eindelijk bevrijd’ is heel recent
opnieuw uitgegeven. 



De wandeling brengt ons naar het Haachts Broek waar een knuppelpad doorheen het
moeras het symbool is van ‘timmeren aan de weg van vrede’. Vele gingen ons voor op
die weg: Jezus, Franciscus van Assisi, Gandhi, Martin Luther King, Oscar Romero...
Trekken wij nu het spoor voor wie na ons komt? Getuigen die ons daarbij aanmoedigen
zijn Mohammed El Bachir, Kristin Verellen en de franse journalist Antoine Leyris. Alle drie
verloren ze hun geliefde partner bij de aanslagen van 2015-2016 en toch kiezen ze,
ondanks de diepe pijn van het verlies, voor een antwoord van liefde. Kristin getuigt: ‘We
hebben de keuze.  Of we stappen in de neerwaartse spiraal van geweld die geweld oproept. Of in de
opwaartse spiraal van geweld die liefde ontketent. Liefde die alles overstijgt.’

De groene lus van de wandeling brengt ons verder langs de Leibeek naar het
Herinneringsbos aan de elfde Linielaan, Schorisgat. Meer dan tweeduizend bomen,
aangeplant in 2018, zijn hier de stille getuigen en willen alle slachtoffers van de oorlogen
gedenken. Tegelijkertijd roept de vredesboom, een winterlinde, ons op om ons in te
zetten voor duurzame vrede, kortbij en veraf, in het eigen gezin en in heel de
samenleving. Hoe kunnen wij dit diep verlangen naar vrede omzetten in concrete daden?
 

We naderen het einde van de wandeling. De vele vragen die zijn opgeroepen tijdens
deze tocht doen ons beseffen hoe nodig het is om te blijven werken aan vrede met
haalbare doelen, in de eigen kring en kort bij huis. Moeilijk? Ja, soms. Mogelijk? Heel
zeker. Het begint met luisteren zonder vooroordeel, met verschillen te respecteren, met
de eerste stap zetten, met verdraagzaam zijn, met je ongelijk toegeven, met kansen
geven, met het uithouden in lastige situaties, met gevoelens kanaliseren, met
tegenstellingen verkleinen, met bruggen bouwen, met het grote geheel zien, met werken
aan rechtvaardigheid, met zoeken naar gemeenschappelijke waarden, met een oase van
rust te zijn …

Aangekomen aan het station van Haacht namen de wandelaars, vanmorgen nog
onbekenden maar nu tochtgenoten, dankbaar afscheid. Het was een hartverwarmende



dag en ze wensten elkaar ‘Vrede en alle goeds. En moge God je zegenen tot we elkaar
weerzien!’

Wies Beckers, 4 oktober 2025

Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid

Aansluitend bij de vredeswandeling op zaterdag 27 september vond er in onze pastorale
zone een gebedsviering voor de zorg voor de schepping plaats. Omdat we nog helemaal
in de Scheppingsperiode waren werd er heel bewust gekozen om deze viering te houden
aan de bloemenweide naast de kerk van Haacht-Station.

Een kleine groep gelovigen verzamelde in open lucht en was dankbaar voor het droge
weer. De lezingen van de zondag schetsten een sterk contrast tussen de levenswijze van
de rijken en het volk dat lijdt onder onrecht.

In de homilie maakte pastoor Theo het verband tussen de oude profetische woorden en
de actualiteit van vandaag. Bij de voorbeden brachten we de kwetsbare bewoners van
deze aarde, en heel speciaal de vluchtelingen en de migranten voor Gods aangezicht.
Maar evengoed klonk het gebed voor onszelf om toch niet te vervallen in
onverschilligheid maar verbonden te blijven met alles wat ademt en leeft. Want Ubi
caritas: daar waar liefde is en vriendschap, daar is God in ons midden. De vredeswens
klonk nooit zo oprecht en dynamisch als in deze kleine gemeenschap waar iedereen
iedereen ontmoette.

En terwijl de avond viel bouwden we aan een wereld van rechtvaardigheid. Het betekent
toch geloven in de liefde, een zon die nimmer ondergaat.

Wies Beckers



ZONALE  ACTIVITEITEN

Maandag 20 oktober om 20 uur in de kerk van Sint-Remigius:
ouderavond eerste communie

LOKALE  ACTIVITEITEN

HAACHT CENTRUM

RAAK (KWB) Haacht centrum

- zondag 12 oktober tussen 8 en 15 uur: wandeldag ‘Hogtse herfstwandeling’ met vertrek aan
Don Bosco. Inschrijven hoeft niet.

- vrijdag 17 oktober om 19.20 uur in zal Berkerijs te Keerbergen: bowling.

- van 24 oktober tot 2 november: griezeltocht … een luisterwandeling voor het hele gezin met
spannende verhalen op kindermaat (wegbeschrijving op website
 Op zaterdag 25 oktober: maken we deze tocht extra gezellig en bieden aan het einde
pannenkoeken,chocomelk, ... aan.

Ken je nog mensen die graag wel eens meedoen aan onze leuke activiteiten en graag genieten
van de kortingen en andere ledenvoordelen: Vanaf nu kan je lid worden (tot einde 2026), je
betaalt dan € 35 voor gans het gezin.

SINT-ADRIAAN

RAAK (KWB) Sint-Adriaan

Zaterdag 18 oktober 2025 om 20 uur in de parochiezaal: tweede kaartavond van het seizoen.
Ook niet Raak-leden zijn welkom.

Zondag 26 oktober 2025 om 15.30 uur aan de parochiezaal: familiewandeling. We wandelen
een vijftal kilometer over goed begaanbare rustige wegen. Stevig schoeisel is aangeraden. Als
er een hond mee gaar dient die steeds aan de leiband gehouden te worden.

Zondag 26 oktober 2025 om 17 uur in de parochiezaal : aansluitend op de wandeling is er een
etentje voor de wandelaars en alle sympathisanten: keuze tussen ossentong in madeirasaus of
blinde vinken in tomatensaus aan de prijs van € 15,- per persoon. Inschrijven voor de maaltijd
kan tot 19 oktober bij de bestuursleden of op de website kwbsintadriaan.be.

Femma Sint-Adriaan

Donderdag 9 oktober om 19 uur in de parochiezaal: kookavond i.s.m. Gezonde buurt- CM.

Donderdag 23 oktober om 19 uur in de parochiezaal: bloemschikken (info bij Christine Van
Dessel 0497 860 539)

Crea Club Sint-Adriaan

Maandag 27 oktober 2025 van 13.30 uur tot 16 uur in de parochiezaal: creatieve namiddag.

TILDONK

KLOOSTERTUIN Tildonk



Zondag 12 oktober van 13 tot 18 uur in Kloostertuin-Engelenburcht: Oogstfeest.

FERM Tildonk

Dinsdag 14 oktober om 19.30 uur in Familia zaal: bloemschikken;

DIGIDO(e) Tildonk

Dinsdag 14 oktober en dinsdag 2 december van 14-tot 16 uur in de vroegere pastorie van
Tildonk (Pastoor Lambertzdreef 8). Heeft u vragen over uw smartphone, computer of online
formulieren? Geen probleem! DIGIDO(e) biedt gratis digitale ondersteuning.

OKRA Tildonk

- Dinsdag 14 oktober, dinsdag 21 oktober, dinsdag 28 oktober om 13.30 uur met vertrek aan
Sint-Angela: fietsen

- Donderdag 23 oktober om 13.30 uur in Familia café: gezellig samenzijn.

SINT- ANGELA Tildonk

Zaterdag 18 en zondag 19 oktober: restaurantdagen.

SAMANA Tildonk

- Zondag 19 oktober om 12 uur in Familia zaal: herfst-ontmoetingsfeest (voor
ingeschrevenen);

- Woensdag 22 oktober om 13.30 uur in Familia café: creanamiddag.

RAAK Tildonk

Woensdag 22 oktober vanaf 13.45 uur in Familia zaal: pompoensnijden. Inschrijven verplicht
via leerkracht klas kind vóór 20 oktober, of via Raak Tildonk.

Kleuters en kinderen eerste tot derde leerjaar: van 13.45 tot 15.45 uur.

Kinderen vierde tot zesde leerjaar en andere: van 15.45 tot 17.45 uur.

Samen snijden is leuker en veiliger, liefst per kind een begeleider.
Breng ook pompoen en mesje mee.

VBS Lambertzhoeve

Zaterdag 25 oktober van 16  tot 20 uur

Wakkerzeel

Sint-Hubertusviering

Vrijdag 7 november om 18.30 uur in de kerk van Wakkerzeel: gebedsviering met
hondenzegening.

Zondag 9 november om 11 uur in de kerk van Wakkerzeel: aperitiefconcert met het orkest
Stringendo onder leiding van dirigente Pascale Van Os.

WAKKERZEEL

Sint-Hubertusviering

Vrijdag 7 november om 18.30 uur in de kerk van Wakkerzeel: gebedsviering ter gelegenheid
van het feest van Sint-Hubertus met hondenzegening.



Zondag 9 november om 11 uur in de kerk van Wakkerzeel: aperitiefconcert met het orkest
Stringendo onder leiding van dirigente Pascale Van Os.

7 november 2025 om 18.30 uur - kerk
Wakkerzeel

Sint-Hubertusviering met hondenzegening





STEUN ONZE PASTORALE ZONE:

uw gift maakt een verschil!
Beste lezer

Twee keer per maand bezorgen we u met veel liefde en toewijding onze gratis nieuwsbrief met
inspiratie, bezinning en nieuws uit onze pastorale zone. Aarzel niet om deze door te geven aan
mensen waarvan je denkt hen er een plezier mee te doen. We willen verbonden blijven, ook met
mensen die het moeilijk hebben.
Solidariteit is belangrijk!



Daarom doen we een warme oproep: wil u ons steunen met een vrije bijdrage?
Elke gift, groot of klein, helpt ons om pastorale initiatieven mogelijk te maken.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer BE43 7360 5446 8901    met de
vermelding ‘Steun nieuwsbrief’.

Hartelijk dank voor uw steun en verbondenheid!

CONTACTEN

PASTORES

Pastoor van de zone: Theo Havugimana, 0485 97 78 63, havugatheo@yahoo.fr

Medewerkend diaken: Jean Paul Pinxten, 0496 63 69 03,
jeanpaul.pinxten@telenet.be

Pastoraal werkster: Anne Caluwé, 0478 66 04 69, annecaluwe@outlook.com

PASTORALE ZONE

e-mail: communicatie@pastoralezonehaacht.be

LOKALE CONTACTPERSONEN

Sint-Adriaan: Luk Poelmans, 0475 91 09 86, luk.poelmans@ch-a.be

Sint-Remigius: Hilda Wouters, 016 60 33 50, hilda.jef@gmail.com

Haacht Station: Janien Van Dessel, 0470 87 30 31, janienvandessel@gmail.com

Tildonk: Juliette Blauwens-Wouters, 016 22 51 94, blauwens@telenet.be

Wakkerzeel: Frans Delauré, 0475 40 09 03, fransennicole@hotmail.com

Wespelaar, Celine Janssens, 0474 32 64 87, moeke.celine@gmail.com

INFO

PASTORALE ZONE

website: www.pastoralezonehaacht.be

KERKEN OPEN

Sint-Remigius: elke weekdag van 9 tot 17 uur, zondag van 9 tot 12 uur;

Sint-Adriaan: elke dag van 9 tot 16.30 uur;



Wespelaar: elke dag van 10 tot 16 uur;

Tildonk: elke zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur;

Haacht Station: tijdens de weekdagen van 10 tot 12 uur;

Wakkerzeel: alleen voor liturgische vieringen.

MISINTENTIES aanvragen kan:

via lokale contactpersonen (zie hierboven);

voor en na de vieringen.

Prijs voor een misintentie is 15 euro.

BIECHTGELEGENHEID

Als je individueel het sacrament van de verzoening wil ontvangen en wil
biechten, kan je hiervoor priester Theo contacteren via 0485 97 78 63.

ZIEKENZALVING

Het sacrament van de ziekenzalving kan je ontvangen bij ernstige ziekte, voor
een zware operatie of wanneer je het levenseinde voelt naderen … Als je zelf of
voor iemand die je dierbaar is dit sacrament wenst, contacteer dan priester
Theo via 0485 97 78 63.
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